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De deelnemers 



 

Maandag 26 augustus 

Voor vertrek gingen we met een deel van de groep overnachten bij de Fletcher Rotterdam 
Airport. We moesten goed kijken welk hotel we in gingen want er zaten 2 recht tegenover elkaar. 

Inge was er als eerste en erna kwam Lex al vrij snel. Hij is samen met zijn vader Hamburger en 
fish and chips gaan eten bij het 4 sterren Fletcher hotel naast die van ons. Na enige tijd kwamen 
Lisan, Imke en Sjan aan. De sfeer zat er al vrij snel in toen bleek dat Lex, Lisanne en Imke elkaar 
al kenden. Ook Simon, Tessa en Marc kwamen aan en hebben zelfs aan Simon zijn vader de 
kamer laten zien. Na een drankje in de lobby te hebben gedaan, gingen we slapen. Simon en 
Marc wilden om half 12 pas gaan slapen dus hebben ze in de lobby nog gekletst met andere 
gasten over de vluchten die zij gingen nemen zoals die naar Barcelona die een uur voor die van 
ons vertrok. 

  



 

Dinsdag 27 augustus 

Om 4.15 ging ieder zijn of haar wekker alweer, want om 5 uur wilden we aan het ontbijt zitten. 
We waren mooi 4.45 voor de ontbijtzaal met onrustig trappelende voeten en knorrende magen 
totdat de deur van de ontbijtzaal open ging. Stipt om 5 uur konden we los gaan. Simon at zn 
eigen meegebrachte Yoghurt en elke andere deelnemer ging genieten van de warm afgebakken 
vers brood en schaaltje yoghurt met vers fruit. Ook had elk behoefte aan een kopje koffie of 
thee. We pakten nog een stuk fruit van de fruitschaal voor onderweg en gingen binnen 20 
minuten richting het vliegveld. We hadden nog zat tijd om in te checken maar ons ontbijt was 
toch al op dus we konden net zo goed al naar het vliegveld. 

In de aankomsthal van het vliegveld troffen we Danny, nu was de groep eindelijk compleet! Dus 
zie zo de 1ste groepsfoto kon worden gemaakt. 

Het was nog even spannend want Lex zijn koffer zou 17 kilogram zijn terwijl eigenlijk 15 kilogram 
alleen toegestaan zou worden. 

We hadden al slimme plannen bedacht dat Lex dan een deel van zijn kleren in Lisanne of Sjan 
hun koffer kon doen. Dat bleek overbodig want gelukkig was de koffer 14.7kg. 

Met onze mooie koortjes met zonnebloem logo konden we overal tussendoor en vooraan piepen 
waardoor we de handbagage ook zo gescand hadden. Hier was het spannende dat Imke haar 
tas eruit werd gepikt voor extra controle. Het bleek dat ze nog allerlei pakjes drinken in haar tas 
had, gelukkig mochten ze nog net door de douanecontrole heen, namelijk tot 1 september kon 
dat nog. 

In het vliegtuig konden we heerlijk met z'n 9'en bij elkaar zitten. Lisanne, Simon en Imke hadden 
het geluk om bij het raam te zitten. Lisanne kon net langs de vleugel kijken, Simon er op en Imke 
de voorkant voorbij de vleugel kijken. 

We hadden dikke pret met Marc zijn pet stiekem los maken en Tessa haar haarclip uit doen. 
Voordat het vliegtuig was opgestegen waren Sjan, Lex en Danny al in dromenland. Marc had de 
stewardess gevraagd of hij mocht helpen met koffie schenken. Dat kwam niet zo goed uit maar 
afval ophalen mocht wel. Hij vond het een beetje spannend maar leuk om te doen. Als dank 
kreeg hij een tosti die hij maar gauw aan Lex gaf want zelf eet hij geen kaas. Uit de meegebrachte 
snoepzakken werd heerlijk gesmuld en ook muziek luisteren was populair onderweg. Inge zat als 
een ware diva met slaapmasker en vliegtuigkussen klaar om ook te slapen maar van slapen 
kwam het niet. Ze vond het net iets te leuk om door het raam de vergezichten en wolken te 
bekijken. 

Nadat we geland waren viel het op dat Corfu prachtige groene landschappen en bergen heeft. 

In de touringcar waren Sjan en Inge de reisgidsen die vertelden over het landschap, de 
gebouwen en de Griekse nummers werden meegezongen. De taxichauffeur vertelde dat hij nog 
nooit zulke gezellige Nederlanders in de taxi heeft gehad. 

Eenmaal bij het hotel gingen wij snel het water in. Hè lekker die verkoeling. 

Lekker met de bal spelen en chillen in een ligstoel. We hadden een leuk spel bedacht: iedereen 
was een dier. Sjan de olifant, Lex de uil, Danny de koe, Tessa de giraffe, Lisan de zeeleeuw, Marc 



 

de aap, Imke de panda, Simon de koala en Inge de dolfijn. Iedereen ging kunstjes oefenen als 
dier. 

Afgekoeld en opgefrist op weg naar de winkelboulevard in de buurt. Aldaar aangekomen heeft 
bijna iedereen een ijscoupe leeggegeten, behalve Danny die een limoncello wilde. Hij heeft er 
vol van genoten door zo klein mogelijk slokken te drinken, want dan zei hij: doe je er het langste 
mee.  

Terug in het hotel was het tijd voor het diner. Helaas doen de Grieken aan ‘maar’ 1 toetje, 
drilpudding, dus er was geen toetjesbuffet zoals andere jaren op Cyprus of in Spanje. Erna was 
er live muziek optreden, hierdoor heeft Sjan helaas haar schoonheidsslaapje verlaat om 1 uur 
pas kunnen beginnen. Alle anderen lagen om half 10 al op 1 oor genietend van dromenland.

 

  



 

  



 

Woensdag 28 augustus 

Vanmorgen hebben we Danny wakker gemaakt met een koe geluid. Het ontbijt bevatte wel 6 
soorten toetjes die we konden eten dus dit maakte het tekort aan toetjes van de avond ervoor 
weer goed. Na het ontbijt ging iedereen hun zwemspullen inpakken en wandelschoenen, want 
het bezoek aan de brug van Mouse Island en Corfu stad stond op de planning. 

Het was een ochtend waarin alles snel snel moest want we moesten de bus halen naar de stad. 
In Griekenland weet je nooit wanneer de bus komt, soms is hij veel te vroeg en soms te laat, al is 
er wel een tijdsplanning van wanneer hij rijdt. Maar we wilden niet te laat aan het programma 
beginnen vanwege de hoge temperaturen van 39 graden. We hebben enorm genoten van de 
blauwe zeeën en vergezichten in de bus. 

Vlak bij Mouse Island stonden we op een lange brug waar de vliegtuigen over jouw hoofd vliegen. 
Alle ha  ren wapperden door de wind die de vliegtuigmotoren maakten. We hebben maar liefst 6 
vliegtuigen zien landen en wel 4 vliegtuigen zien vertrekken. Daarna gingen we verkoeling zoeken 
in het water. Hier hebben we vele kleine vissen zien zwemmen. Het zeewater was zo mooi 
helder. Bommetjes naar de bodem maken lukte ons niet. We gingen het wel flink proberen maar 
al het zout hield ons tegen. Simon en Lisan gingen Sjan uitdagen met het verboden woord ‘Sjan 
in de koekenpan’. Wanneer je dat zegt wil je gesopt worden. Simon heeft de score op 4 gehad. 
Deze werden bij thuiskomst in het hotel geïnd door hem. 

Eenmaal in Corfu stad hebben we geluncht, de oude stad bezocht, een burcht gezien en 
souvenirs gekocht. We zijn even in het stadspark met speeltuin geweest. Ook hebben we 
genoten van alle smalle straatjes met souvenirwinkels waar ze onder andere Griekse linnen, 
houten kunstwerken en echt Grieks leer verkocht. De waaiers die er zijn gekocht waren 
hoognodig vanwege de hitte in de straten. 

Vervolgens met z'n allen op een rij ijsje gegeten. 

Eenmaal thuis weer heerlijk het water ingedoken voor het afkoelen. Het was weer tijd voor het 
lummelen in het water met z'n allen. Zo ontzettend veel plezier met z'n allen, 3 ballen 
overgooien en 3 lummels in het midden zorgde voor spanning en sensatie. Toen opgefrist en 
aangeschoven bij het avondeten.  

Na het avondeten werden er vrij snel spelletjes gedaan en sommigen gingen op hun kamer 
beeldbellen met vrienden om even bij te kletsen. Na enige tijd waren we met het bord spellen 
spelen compleet en gingen we regenwormen doen. Er werden veel begrafenissen georganiseerd 
omdat het heel moeilijk was om de regenwormen dobbelsteen te gooien. Tijdens het spel gingen 
we met z'n allen een cocktail drinken. Tessa en Lisan hadden een Pina colada, Imke een seks on 
the beach, Danny een greek appetizer, Inge een zombie, lex een 0.0 biertje, sjan tequila sunrise, 
simon en marc een rainbow. We werden helaas lek geprikt door alle muggen die opzoek waren 
naar een lekker hapje. 

Erna hebben we nog uno gespeeld en was het bedtijd.  



 

 

 



 

 

  



 

Donderdag 29 augustus 

Vandaag was het een uitslaapochtend. Imke haar wekker was niet afgegaan en Danny zijn bed 
lag iets te lekker. 

Het ontbijt bestond voor velen vooral uit stukjes cake, yoghurt, bananensoesjes, 
chocolademousse en croissants. 

Daarna gingen we heerlijk zwemmen in het zwembad.  

In de middag souflakki,  gyros en calamari gegeten als lunch. Erna zwemmen en snorkelen in de 
zee, voor Inge voor het eerst snorkelen onder begeleiding van Lisan en Imke. Danny en Lex 
mochten Inge haar duikbril op en hebben ook prachtige vissen gezien. Simon en Marc hebben 
tussen de rotsen de vissen door het heldere water zien zwemmen. Wat een beleving!! 
Ondertussen had Tessa last van haar oren, gelukkig heeft de dokter dat opgelost. Door de foto’s 
van de knappe dokter wilde opeens iedereen wel naar de dokter. Er werden diverse 
muggenbulten, zere oren, voeten en ogen opgemerkt door deze en genen omdat ze zo graag ook 
naar de dokter wilden. Helaas ging dat feestje voor de andere deelnemers niet door. 

Na het avondeten gingen we de tassen voor morgen klaarmaken. Morgen wordt het een vroege 
ochtend, al om half 8 ontbijten, en een lange dag met activiteiten. We gaan met de boot door 
grotten varen, in de grot snorkelen en een stad bezoeken in de lunchpauze. Om 19 uur s avonds 
komen we dan thuis en kunnen we al snel aan het buffet zitten. 

  



 

 

Vrijdag 30 augustus 

Vandaag was het zo ver de boottocht waar we de halverwege vakantie naar uit hadden gekeken. 
's Morgens vroeg, maar liefst half 7, moesten we opstaan om op tijd bij het ontbijt te zijn en dan 
snel naar de bus te gaan. De bus was zowaar op tijd, voor Griekse normen, maar 5 minuten te 
laat. 

Na ruim 1 uur over het eiland te hebben gereden langs allerlei hotels om anderen op te halen, 
kwamen we aan in Lefkimmi. Hier pakten we de boot die ons langs de eilanden van Paxos en 
Antipaxos bracht. Eerst gingen we nog een grot in varen met de boot om deze van binnen te 
bekijken. Erna gingen we snorkelen in een baai waarbij we 1 uur lang konden zwemmen tussen 
rotsen, in de baai en de volle zee. Er mocht alleen zo’n 5 meter rondom de boot gezwommen 
worden. Er buiten was het te gevaarlijk met de stroming. Danny was de durfal die dook meters 
diep zonder een duikbril en keek dan onder water zijn ogen uit. Simon, Lisan en Sjan gingen 
tussen de rotsen zwemmen. 

Na vele mooie vissen en helaas ook kwallen gezien te hebben, gingen we Paxos bezoeken. We 
hebben heerlijk in de haven geluncht, zijn erna souvenirs gaan winkelen en ijs gaan eten. 

Terug op de boeg van de boot hebben we met Duitsers, Fransen en Vlamingen gekletst. Simon 
ging in vloeiend Frans gesprekken voeren met de Fransen. Sjan vermaakte zich met de verhalen 
van de Vlamingen over hun quadrondreis op corfu. Marc kletsen met de Duitsers over de hoed 
met een adelaarsveer en het leven in Duitsland. 

Eenmaal thuis zijn we het zwembad en/of de douche ingedoken voor verfrissing. In de avond 
was de Griekse avond. Onder het genot van een cocktail gingen we deze avond de traditionele 
Griekse dansen leren en zagen we volksdansers optreden. Ook het personeel van het hotel was 
aanwezig om deel te nemen en de ingehuurde groep dansers te ondersteunen. 



 



 

 

 

  



 

Zaterdag 31 augustus 

De uitslaapdag was aangebroken. Iedereen kon zijn of haar schoonheidsslaapje houden. 

Imke had besloten zoveel uit te slapen dat ze het ontbijt zou missen. De anderen zaten om 9 uur 
zoals dagelijks aan het ontbijt. 

Na het ontbijt gingen we in 2 groepen souvenirs kopen. 

Lisan, Tessa, Marc en Simon gingen samen op pad. Tessa kocht een haarborstel, Marc een 
kattenbeeldje voor Simon en een badlaken voor zichzelf en Lisan had een mooie … 

Lex en Inge kochten 2 t-shirts van Corfu en Danny een snorkelset. Sjan gaf een ieder van 
koopadvies, want die had geen souvenirs nodig. 

Na de souvenirs gingen we het zwembad in. Hierna kwam na enige tijd Imke, die heerlijk had 
uitgeslapen. In het zwembad gingen we overgooien met de 3 ballen tegelijk. Het spel was om de 
bal net zo te gooien dat je nat wordt en verkoeling hebt van de bal die het water omhoog gooit. 

Daarna gingen we overgooien waarbij we tot de 100 x wilden komen zonder dat de bal het water 
raakte. Het was moeilijker dan gedacht, dus werd het spel dat degene die hem niet ving uit het 
spel ging, zodat de 100 werd bereikt. Dit lukte Sjan, Inge, Lex en Danny. Erna wilden Tessa, 
Lisan, Marc en Siemon laten zien dat dat ook zou lukken. Dit werd voor hen op den duur 
makkelijker toen ze in een rondje gingen gooien in plaats van naar willekeurige personen. 

De lunch was vandaag pizza bij de plaatselijke Griek Anthonis die al snel Adonis werd genoemd. 
Hij zou binnen 1 jaar met pensioen gaan, waarna zijn zoon hem gaat overnemen. 

Tegenover de pizzeria zat de zee waar we gingen snorkelen. We hebben weer hele mooie vissen 
gezien. Marc moedigde ons aan vanaf de zijkant, Danny kon zijn nieuwe snorkelset uitproberen 
en kon er geen genoeg van krijgen. 

Terug bij het hotel gingen we zwemmen, opfrissen en weer van het buffet eten. 

Na het eten was het tijd voor de meidenavond van Lisan, Imke en Tessa. 

Danny, Lex en Sjan gingen pesten. Sjan won de 1ste pot, Lex de 2 potjes erna. Danny wilde zijn 
joker niet inzetten in de 3e pot, omdat hij die dan kwijt was uit zijn hand. Alsnog vond hij het een 
erg leuk spel. 

  



 

 

Zondag 1 september 

Tijd voor Aqualand!!! 

Met maar liefst 49 glijbanen, 15 interactieve avontuurbaden en 125.000m2  was het een waar 
festijn om daarheen te gaan. 

De catapult, tornado,Deep blue Kayak hurricane  free fallus van 24 m hoog!, gigantische 
glijbanen,  bywisters, multi hill,black hole, crazy Rivera, kamikaze hydrotube als uitspringende 
populaire glijbanen voor onze groep. 

Een ieder mocht zich vrij bewegen over het park. We verzamelden bij de ligstoelen. Van 11.10-
17.30 mochten we in het park rond dwalen. 

Sjan en Lex gingen eerst samen van de glijbanen zonder banden af. Lisan, Tessa en Imke gingen 
samen naar de hoogste glijbanen van het park maar besloten al gauw de iets minder hoge te 
gaan doen. Simon en Marc gingen samen wel direct de allerhoogste glijbanen doen. Danny 
kwam Lex en Sjan al snel tegen om samen plezier te maken. 

Door de dag heen kwamen we elkaar regelmatig bij diverse glijbanen tegen en wisselden de 
groepjes. Aan het einde van de dag gingen we met z'n allen in het golfslagbad 1 lange rij van 
banden maken om de eerste keer golven te maken. De tweede keer dat de golven er waren 
gingen we als een rondje aan elkaar drijven in de banden. 

We hebben erg veel gelachen, zijn kletsnat geworden(hoe kon dat ook anders in een waterpark) 
en hebben onze grenzen opgezocht met alle verschillende hoge enge glijbanen. Ook hebben we 
de dag afgesloten met z’n allen in de jacuzzi. 

In de avond was het weer cocktailavond en hebben we genoten van de live muziek avond. 

 



 

 

 



 

 

  



 

Maandag 2 september 

Oh jeee vandaag was het de dag om in te pakken. Sjan voelde zich niet zo lekker dus heeft rustig 
aan gedaan. We gingen een lange wandeling maken in het dorp om de burcht te bezoeken. Maar 
poeh wat was het warm, we hebben de wandeling maar gestaakt om een laatste duik in de zee 
genomen als groep. Ook hebben we de laatste souvenirs gewinkeld, zijn we in een plaatselijke 
Griekse bakker geweest voor baklava en andere heerlijke griekse zoetigheden. De rest van de 
dag hebben we nog wat laatste activiteiten in het zwembad bedacht en gedaan. Nog even 
afscheid nemen van de heerlijk liggende ligbedden. 

Vervolgens zijn we nog een avond uit gegaan in de plaats Moraitika. De voorgaande dag had de 
begeleiding samen met de hotelreceptie gebeld naar de karaokebar om af te stemmen of de bar 
open was en ze plek hadden voor ons. Dit bleek zo te zijn. In de ochtend werd de taxibus 
gereserveerd en heeft de taxichauffeur die goed bevriend was met de karaokebar eigenaar ons 
erheen gebracht. Eenmaal in de bar aangekomen bleek dat er geen karaoke werd gehouden die 
avond. Dit was een zware teleurstelling, maar gelukkig waren we nu wel in een grote stad waar 
we konden rondwandelen, het nachtleven actief was en genoeg grote winkels. We hebben er 
van alles gedaan. Zo liepen we naar Messonghi langs de kust en hebben we een gigantische 
souvenirwinkel bezocht waar vrijwel iedereen iets heeft gekocht om mee naar huis te nemen! 
Ook hebben we in een sportbar cocktails gedronken waar veel Abba, Robbie Williams en andere 
jaren 90 muzieknummers werden gedraaid.  

Om 12 uur ‘s nachts waren we moe van alle dansjes en gezelligheid en ging iedereen bij 
aankomst van het hotel gelijk slapen voor de laatste nacht onder de Griekse sterrenhemel. 

 

  



 

Dinsdag 3 september 

Na het ontbijt nog net te hebben meegepakt gingen we om 8.55 naar het vliegveld. Op het 
vliegveld waren we ruim op tijd dus bij de ruimbagage incheckbalie waren we allereerste die 
gingen inchecken. Naast de balie van de wachtrij stond een weegschaal, we kwamen er achter 
dat van heel wat deelnemers de bagage 1-4 kilo te zwaar was. Gelukkig deed de 
vliegmaatschappij daar niet moeilijk over en konden we door. 

Na de het halve vliegveld door te hebben gelopen kwamen we bij de handbagage waar we alle 
flessen water weg moesten gooien. Erna hebben we een grilled chicken sandwich of een caesar 
salad met een frisdrank erbij genuttigd voor de lunch, afhankelijk van wat er was gekozen.Ook 
was er een tax free shop waar menig deelnemer souvenirs ging kopen. 

In het vliegtuig was het een gezellige boel. Marc wilde met Imke ruilen zodat hij naast Simon kon 
zitten. Imke was erg blij want dan kon ze uit het raam kijken. Gelukkig zaten we de rijen achter 
elkaar en hadden we het grootste plezier met petjes afpakken en elkaar stiekem plagen als er 
niet werd gekeken. Simon ging de stewardess vragen of hij nu afval mocht helpen verzamelen. 
Dat mocht zeker wel, dus Simon ging gezellig mee de afvalzakken ophalen en legen. Ook mocht 
hij de nieuwe afvalzakjes aan de vliegtuigpassagiers geven. 

Na het landen deed Sjan het bagagerek open en was de chipzak door de luchtdruk geknapt. Het 
regende cheese onion chips, dus de grond was bezaaid met chips. Wat hebben we erom 
gelachen. Erna hebben we snel het ruimbagage opgehaald want we waren in blijde verwachting 
van alle familieleden die ons zouden ontvangen. Er werden vele knuffels uitgewisseld en soms 
een lichtelijk traantje gelaten bij het afscheid van elkaar.  

Wie weet tot snel! 

Veel liefs Sjan & Inge 

 

 


